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Nieuwsbrief maart 2023 

 

Op vrijdag 3 maart bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat een van onze projectleiders in 
Malawi, Veronica Kuchikonde, overleden is. In deze nieuwsbrief staan we uitgebreid stil bij wat 
Veronica voor ons en voor vele anderen in zowel Malawi als Nederland betekend heeft.  
 

 

In memoriam Veronica Kuchikonde  
Geboren 15-05-1965 en overleden 03-03-2023.  
 
Veronica, onze projectleider van het eerste uur. Een 
powervrouw met een groot en warm hart, onverstoorbaar en 
moedig maar een zwaar leven. Veel van haar familieleden 
overleden aan aids, ze was kostwinner voor vele van haar 
familieleden en iedereen was altijd welkom. Het maakte niet uit 
met hoeveel. 
 
De begrafenis 
Een verhaal van Mirjam Vossen. Zij kwam samen met Ralf 
Bodelier in Malawi aan op donderdag 2 maart en werd door 
Veronica en Saulos van het vliegveld opgehaald.  
 
In de nacht van donderdag op vrijdag is Veronica plotseling 
overleden. De begrafenis was op maandag 6 maart en was 
‘overweldigend’ , wel duizend mensen, schrijft Mirjam.  
Een impressie: “Een begrafenis die aanvoelt als een festival, 
met toneel, zang, dans, speeches, gehuil maar ook veel gelach. 
Pal voor het huis staat een partytent van de begrafenis-
ondernemer, die dienst doet als openluchtkerk. Verder staan er nog een stuk of vier partytenten 
voor chiefs en belangrijke gasten. Verder een enorme lange tafel voor het eten, microfoons en 
geluidsboxen. De lokale toneelgroep speelde scenes na hoe Veronica als Chief conflicten 
oploste. Een meisje speelt Veronica als chief, die een man de les leest omdat hij twee vrouwen 
heeft. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er wordt vrolijk gelachen. De eerste uren is er vooral 
een toestroom van mensen. Bussen en auto’s uit Blantyre rijden af en aan en honderden 
mensen komen aanlopen uit dorpen in de buurt. Uit het huis klinkt af en toe gehuil, verder is 
het eigenlijk best gezellig. Veronica staat in haar witte kist in het huis in de eetkamer op een 
tafel en is omringd door vrouwen die op de grond zitten. Dan is het tijd om te eten en serveren 
vrouwen vanachter de lange tafel rijst, kip, eieren en groente. Er is een rij wachtenden van meer 
dan honderd meter. Het eten is ter plekke bereid achter een van de hutten! 
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Tegen twee uur begint de ceremonie, een uitvaartmis met een serie toespraken. De start is het 
naar buiten dragen van de kist. Een processie van treurvrouwen in paarse rokken en witte 
blouses gaat al zingend voorop. Zij dragen bloemstukken. Daarachter de kist met luid huilende 
vrouwen. Wel tien of meer mensen houden een toespraak, zo ook Ralf en Mirjam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirjam vertelt dat ook veel mensen in Nederland mee rouwen met hen in Malawi. Tevens 
vertelt Mirjam dat de projecten van Het Goede Doel door zullen gaan ook al is Veronica er niet 
meer. Veel mensen in het dorp waren bang dat alles nu zou ophouden en na de geruststelling 
van Mirjam wordt er spontaan in de handen geklapt. De pastoor vervolgt de ceremonie nu met 
een heilige mis en met veel grappen en grollen krijgt hij iedereen aan het lachen. De dag is niet 
alleen maar triest en zwaar; er is ook humor, saamhorigheid en gezelligheid. Hoe anders is dit 
dan het individuele rouwen in Nederland. De hele gemeenschap loopt uit, iedereen is er, het is 
mooi en warm en troostend.  
Een enorme stoet loopt naar het kerkhof een paar honderd meter verderop en weer is er een 
hele ceremonie met biddende pastoors. Inmiddels regent het dat het giet en terwijl we drijfnat 
worden zakt de enorme kist op een of andere mysterieuze wijze in het graf.”  
 
Anne Hoyer vertelt een voorbeeld waarom het zo fijn was om met Veronica te werken. 
“Save the Children had een voorlichtingscampagne voor de onderwijzers op de lagere school in 
het dorp. Op de vraag waarom de leraren van de kleuterschool niet waren uitgenodigd kregen 
we het antwoord dat dat niet de bedoeling was. Merkwaardig, omdat doodsoorzaak door 
malaria juist het grootst is bij kinderen tussen 0-5 jaar. Dus gingen Veronica en ik naar het 
kantoor van Save the Children in Zomba (waar 7 splinternieuwe motoren voor de deur stonden) 
om verhaal te halen. In het kantoor werden we ijzig ontvangen. “Nee, de directeur was afwezig 
en we konden ook niemand anders spreken”. Ikzelf droop af maar Veronica stroopte –figuurlijk 
gesproken- haar mouwen op en ging pontificaal in de gang zitten. En zowaar na een uur kwam 
de directeur binnen en mochten we hem spreken. Hij kwam met het verhaal dat regels nu 
eenmaal regels zijn en dat de campagne alleen voor lagere scholen was! Veronica zei dat 
diezelfde week een meisje van 5 jaar van de kleuterschool overleden was door malaria. Dit 
maakte indruk en hij beloofde dat het onderwerp bij de volgende vergadering aan de orde zou 
komen. Het koste ons een halve middag en het zal niets aan de situatie veranderen maar 
Veronica had zich niet aan de kant laten schuiven”.  
 
Het Goede Doel  
Veronica was de eigenlijke aanleiding waarom destijds in de jaren negentig HGD werd opgericht. 
En vanaf die tijd is ze zelf ook altijd actief geweest om de leefomstandigheden en levens van 
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Malawianen te verbeteren. Een powervrouw die iedereen kende en die wist bij wie je moest zijn 
bij een probleem. Ze pakte alles aan en zag overal handel in: minibusjes uit Zuid-Afrika en 
medicijnen uit India importeren, olietanks uit weer een ander land, kippen houden, een huis in 
het dorp tot bed-en-breakfast transformeren. Veronica zag overal mogelijkheden en als iets niet 
lukte, bedacht ze wel weer iets nieuws. Ze heeft zelfs nog politieke ambities gehad maar dat was 
niet erg succesvol. Toch ging ze onverstoorbaar naar bijeenkomsten om een gloedvol betoog te 
houden en cadeautjes uit te delen terwijl ze wist dat een dag later een andere partij met nog 
grotere cadeaus langs zou komen. Ze zorgde ook met veel liefde en heel geduldig voor haar 
dove en blinde, en later demente moeder (die ’s nachts psalmen zingend door het huis liep). 
 
Zo zijn er talrijke verhalen en ervaringen die laten zien wie Veronica was.  
Dank je wel Veronica, we gaan je heel erg missen! 
 

 
 
Ondanks het droevige nieuws willen we u toch ook graag bijpraten over een aantal lopende 
projecten. 
 
GOAT PASS-ON PROJECT 
Het Geiten Doorgeefproject (officieel het ‘Mkanda Farmers Goat pass-on project’) beoogt het 
ondersteunen van de boeren en de landbouwmethode in het dorp Mkanda, district Zomba. Het 
project wil de voedselzekerheid bevorderen door 
middel van een ‘geiten doorgeefprogramma’ waarbij 
de deelnemende boeren ieder 2 geiten ontvangen; 
een bok (mannetje) en een hinde (vrouwtje). De 
eerste groep van 75 boeren, geven hun ervaring en 
praktische kennis door aan de andere directe 
belanghebbenden en  een geitenpaar door aan een 
volgende groep boeren nadat de geiten geworpen 
hebben. Daarnaast leveren de geiten melk aan de 
gezinnen wat een bijkomend voordeel oplevert ten 
aan zien van gezonde voeding. Voor dit project 
moeten 150 geiten worden aangeschaft en komt er een trainingsprogramma voor de boeren. Alle 
directe belanghebbenden worden vertrouwd gemaakt met de geitenhouderij en het 
doorgeefconcept. We hebben al toezeggingen in bijdragen van de Wilde Ganzen, Seed4Farmers en 
de Stichting De Vinckenslagh HL. Via sponsoring willen we het laatste benodigde bedrag van nog 
geen € 2.500 bij elkaar  krijgen. 
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Voortzetting van het landbouwproject 
Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid, is de 
voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Kleine zelfvoorzienende boeren hebben daarom 
behoefte aan manieren om de voedselproductie te verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen 
Sinds drie jaar wordt gewerkt aan de verbetering van landbouwmethoden. In eerste instantie met 
de stichting ‘Beter Malawi’ en later met Seed4Farmers werden de plaatselijke boeren uit 
Mkanda/Thondwe getraind en ondersteund in het hanteren van een andere aanpak voor het 
bebouwen van hun land. De boeren werkten er volgens traditionele (en vertrouwde) 
landbouwmethoden die niet voldoende effectief zijn. Bodemonderzoek toonde aan dat de 
landbouwgrond slecht was. Alleen met kunstmest wordt niet voldoende resultaat geboekt en daar 
komt bij dat door de problemen in de wereld de kunstmest onbetaalbaar dreigt te worden. In het 
huidige stadium van het project willen de boeren leren hoe ze minder afhankelijk kunnen worden 
van kunstmest en de grond verbeteren door het toepassen van andere methoden. Dat willen ze 
doen door nieuwe grondbewerkingstechnieken toe te passen en organische meststoffen te gaan 
gebruiken. is een noodzakelijke uitbreiding en versterking van het eerder ingezette 
landbouwproject. Het Geiten Doorgeefproject is een noodzakelijke uitbreiding en versterking van 
het eerder ingezette landbouwproject. 
 
CALABASH WATERTANKS SUCCESVOL 
Onder supervisie van Saulos Jali hebben locale Malawiaanse metselaars met behulp van 
sponsorgeld de laatste twee jaar al meer dan 30 regenwatertanks gebouwd. Hier zijn tanks bij 

waar wel 10.000 liter water in kan! 
De behoefte aan watertanks blijft bestaan en ook dit 
jaar gaan we weer op zoek naar middelen om de bouw 
van nog meer watertanks te kunnen verwezenlijken. 
De kosten van materiaal (cement, stenen, gaas etc. 
voor het bouwen van een tank bedroegen de laatste 
jaren om en nabij €250,-. Door wereldwijde schaarste 
en inflatie zijn deze kosten ook gestegen. Dat betekent 
dat voor veel Malawianen het bouwen van een 
watertank vrijwel niet te betalen is. Onnodig om te 
vermelden dat donaties nog steeds heel welkom zijn. 

 
ORKAAN FREDDY 

Half maart heeft orkaan Freddy flink huisgehouden in Malawi. Veel Malawianen verloren daarbij 
hun huis en heel hun bezittingen. Zo ook in de regio Phalombe. Gelukkig kon onze kleuterschool 
daar onderdak bieden aan getroffen dorpelingen en hen helpen met de eerste levensbehoeften. 
Op dit moment schuilen er 32 gezinnen en is er afgelopen week een baby geboren. 
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Sinds 2021 wordt het budget voor de kleuterschool steeds minder en dat is niet anders voor het 
jaar 2023. De oorzaak is té weinig middelen en een afname in donateurs, helaas! Onze mensen in 
Malawi blijven op zoek naar mogelijkheden voor financiële steun en duurzame oplossingen.  
Wij vinden het belangrijk dat de voorschoolse opvang blijft bestaan; kinderen worden hier 
spelenderwijs voorbereid op school én niet onbelangrijk, ze krijgen hun schoolpap. Soms de enige 
maaltijd die ze krijgen op een dag. Doordat ook de kleuters al naar school gaan, kunnen de ouders 
gaan werken of werken aan werk. Ideeën en donaties zijn dan ook meer dan welkom. 
 
 
 

Het wordt op prijs gesteld om deze Nieuwsbrief te delen en HGD aan te bevelen bij 
vrienden/kennissen. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Het Goede Doel 

Wil je graag onze nieuwsbrief 
ontvangen, je inzetten als 
vrijwilliger of donateur 
worden? Neem dan contact 
met ons op via  
goededoelmalawi@gmail.com 
 
 

 
 
 

 

Bestuur Het Goede Doel 
Ingrid Verhagen, Trudy Raymakers en  
Tanja Davans 
 
Secretariaat Stichting Het Goede Doel  
goededoelmalawi@gmail.com 
 
Bankrekening NL63 INGB 0006 213 288 
t.n.v. Stichting Het Goede Doel te Tilburg  
 
KvK: 41316284 

RSIN: 813907330 

 
Onze mensen in Malawi  
Saulos Jali en Takondwa Phillipo 
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