
 

Manifest. Tilburg voor Allen 

 

Al generaties lang zet de regio Tilburg zich in voor delen van de wereld waar mensen het 

moeilijk hebben. Ooit waren het kloosterordes die scholen bouwden in Indonesië, 

kraamklinieken opzetten in Brazilië of waterputten sloegen in Tanzania. Vandaag zetten 

vrijwilligers hun werk door, met nieuwe gezichten, nieuwe ideeën en nieuwe projecten. 

Samen werken we aan een eerlijke toekomst voor iedereen. 

Waar we voor staan 
Met dit manifest zeggen we: Tilburg staat voor medemenselijkheid, lokaal én wereldwijd. 

Wij, vijftien betrokken organisaties uit Tilburg en Goirle, zetten ons dagelijks in voor 

mensen in landen waar armoede, onrecht en gebrek aan kansen harde realiteit zijn. Onze 

inzet is geworteld in het geloof dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. 

Wat we doen 
In de regio Tilburg dragen talloze burgers bij aan dit werk. Scholen organiseren acties om 

onderwijsprojecten in Malawi te ondersteunen. ROC-studenten geven gereedschap een 

tweede leven voor instellingen in Senegal. In het Zero Hunger Lab van Tilburg University 

wordt gewerkt aan oplossingen voor voedselzekerheid. Vrijwilligers zetten zich in voor de 

opvang van vluchtelingen. En nieuwe Tilburgers dragen hun steentje bij door zich in te 

zetten voor gemeenschappen die zij achterlieten, in landen zoals Somalië of Sierra Leone. 

 

Door dit te doen, verruimen we onze blik op de wereld en versterken we het besef dat alle 

landen en culturen iets te bieden hebben dat het delen waard is. 



Vooruitgang en verantwoordelijkheid 
Wat soms voelt als druppels op een gloeiende plaat, vormt samen een rivier. En die rivier 

heeft resultaat: kindersterfte is fors gedaald, steeds meer kinderen en jongeren hebben 

toegang tot onderwijs, extreme armoede neemt af. Ziekten als polio en malaria zijn in veel 

landen verdwenen of sterk verminderd, de levensverwachting stijgt en kennis en 

vaardigheden om eigen oplossingen te vinden groeien. 

 

Maar deze vooruitgang is niet vanzelfsprekend. Terwijl de overheid 

ontwikkelingssamenwerking steeds verder afbouwt, ligt de verantwoordelijkheid meer dan 

ooit bij onszelf: burgers van Tilburg en omgeving. 

Onze oproep 
Onze kracht zit in mensen die opstaan, handelen en geloven in een betere wereld. Wij 

blijven ons inzetten voor een rechtvaardige toekomst voor iedereen. En we roepen iedereen 

op zich in te zetten voor een menswaardige wereld. Tilburg voor Allen. 

Vandaag, zondag 14 september, zijn we samen in Cinecitta, Tilburg. We vieren wat we 

samen hebben bereikt, maken plannen en laten ons inspireren. Want betrokkenheid begint 

hier, in onze stad en regio. Het komt aan op ons. 

Ondertekenaars 
Ingrid Verhagen – Stichting Het Goede Doel 

Marleen Balvert – Zero Hunger Lab Tilburg University 

Abubakarr Bangura – The Sierra Leone Youth Initiative 

Els Bruens – Stichting Tunesië Communicatie 

Broer Huitema – Fraters van Tilburg CMM 

Lout Molkenboer – Stichting Kibandaongo 

Jan Ophuis – Stichting Alegria 

Ahmed Osaman – Stichting Chicos 

Saskia Peeters – Switch Shelter City 

Piet Spijkers – Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne 

Eardly van der Geld – Wereldpodium 

Miranda van der Klauw – Stedenband Tilburg–Matagalpa 

Mary van der Zijden – Yayasan Setetes Embun 

Anton van Kalmthout – Ronde Tafelhuis 

Ad Wayers – Suikertantefonds 

Germa Zijen – Stichting Ibhongo 


